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Wijsheid…. 

Wat is wijs? Een vraag die een vraag blijft. Je stelt de vraag als je eigenlijk geen keuze kan 
maken. Voor de ene oplossing is iets te zeggen maar voor de andere ook. Je zou dan wel 
een wijs mens willen ontmoeten die je helpt de juiste afwegingen te maken. Hier over 

nadenkend pakte ik de bijbel en zocht naar wijsheid in het oude testament. Het boek 
Wijsheid (van Salomo) natuurlijk als eerste met een verhandeling over wijsheid, dan 

Spreuken met vele aanwijzingen hoe te leven als een wijs mens en er is ook nog het boek 
Wijsheid van Jezus Sirach. Mij niet erg bekend. Een van de apocriefe (‘verborgen’) boeken, 
in de katholieke kerk in de bijbel opgenomen als deuterocanoniek (behorend tot in tweede 

instantie erkende boeken in de bijbel). Het boek Sirach is rond 180 geschreven door Jezus, 
de zoon van Eleazar, de zoon van Sirach. In die tijd heersten de Grieken met hun cultuur 

en religie (het hellenisme). Het Christendom stond haaks op deze religie. Het doel van 
Sirach was met name om de joden inzicht te geven, te onderwijzen opdat ze niet naar het 
hellenisme zouden overstappen.  Met dit voor ogen is Sirach wel te begrijpen. Zowel 

Spreuken als Sirach geven telkens een voorbeeld van aspecten van het leven, hoe hier 
mee om te gaan en de gevolgen als je dat niet doet. Maar dan hebben we nog niet een 

totaal beeld van wijsheid. In het boek Wijsheid wordt hier wel bij stilgestaan. In Wijsheid 
7: 22-28 wordt uitgebreid beschreven welke eigenschappen (de geest van) de wijsheid 
bezit. En dat deze wijsheid van God afkomstig is. Het streven naar wijsheid is denk ik een 

van de opdrachten in ons leven. Geen makkelijke maar het blijven proberen zal welgevallig 
zijn in de ogen van God. 

Annemarie Hazebroek 
 

Nieuws vanuit onze kerk 

De sponsorfietstocht voor zorgboerderij “De Lindehoeve” van 21 mei jl. heeft nog een 
vervolg gekregen. Ik schreef eerder dat er een bedrag van € 2.000,00 was opgehaald maar 

er is nog geld meer binnengekomen. Het uiteindelijke bedrag is € 3.000,00. De cheque is 
inmiddels overhandigd door de diaconie aan zorgboerderij “De Lindehoeve”.  
Onze diaconieën en ook de zorgboerderij willen iedereen die hier aan mee heeft gedaan 

hartelijk danken. We danken ook de middenstanders van de dorpen die gul hebben 
gegeven en de mensen die de fietsers hebben gesponsord.  

Met deze actie willen de kerken er ook bekendheid aan geven dat de Diaconie er niet alleen 
is voor mensen in nood in het buitenland maar dat ze er ook is voor mensen in de buurt die 
hulp en ondersteuning nodig hebben. 

 
Diensten de komende tijd vanuit de kerk 

De diensten zijn altijd digitaal te volgen via de kerk waar de dienst gehouden wordt 
volgens het rooster. In de Magnuskerk te Bellingwolde is dat via “Kerkdienstgemist.nl”. 

Voor de kerken in Blijham, Vriescheloo en Wedde is dit via “Kerkomroep.nl” en dan zoeken 
naar de desbetreffende kerk. Zie voor de bankrekeningnummers voor de collectes 
Gaandeweg of de websites. 

Na iedere dienst is er koffie/thee drinken. 
 

zondag 17 juli een dienst in Bellingwolde om 09:30 uur 
voorganger: ds. W. Jöhlinger 
organist: dhr. H.J.M. Roelofs 

collecte: Dorcas en Kerk 
 

zondag 24 juli een dienst in Wedde om 09:30 uur 
voorganger: ds. W. Jöhlinger, Avondmaal 
organist: dhr. J. Eefting 

collecte: Diaconie en Kerk met een extra collecte voor Wensambulance 
 



zondag 31 juli een dienst in Blijham om 09:30 uur 
voorganger: pastor F. Groenbroek 
organist: mw. E. de Boer 

collecte: Diaconie en Kerk met een extra collecte voor de Jeugd 
 

Bloemen vanuit onze kerken gingen: 
Zondag 19 juni in Bellingwolde naar dhr. en mw. Eerhart vanwege 50-jarig huwelijk. 
Zondag 3 juli in Blijham naar mw. G. van der Haar als dank voor haar werkzaamheden 

voor de kerk. 
 

Activiteiten voor iedereen in onze gemeenten: 
• Openstelling Magnuskerk: Ieder donderdagmiddag van 13:30 tot 16:00 uur is in de 

maanden juli en augustus de Magnuskerk open. Er zijn gastvrouwen/heren aanwezig en 

een organist. Wilt u de kerk bekijken of gewoon een kaarsje branden of even met 
iemand praten of luisteren naar orgelmuziek het kan allemaal. 

 
• Open Koffieochtenden: Elke laatste woensdag van de maand in het Trefpunt in 

Vriescheloo van 10:00 – 11:30 uur. Voor iedereen uit Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo 

en Wedde. Jong, oud, man, vrouw, kerkelijk, niet kerkelijk zijn welkom.  
Info en/of opgave voor vervoer: Johanna Hulsman, tel 0597-541147, Annemarie 

Hazebroek, tel 06-30735415 of Woutje Boomsma, tel 06-51350018. 
 

• Meer informatie omtrent bovenstaande activiteiten of andere activiteiten kunt u vinden 

op de websites van de kerken. 
scriba PG BBVW Astrid Lüürssen, 06 21 67 11 99 of scriba@pkn-bellingwolde.nl 

 
Nieuws uit onze gemeente: 
Nu de zomerperiode aangebroken is zullen er waarschijnlijk steeds wat mensen afwezig  

zijn, maar velen zullen de zomer thuis doorbrengen. We hopen elkaar dan ook gewoon te 
ontmoeten tijdens de kerkdiensten en bij de koffie erna. Aandacht voor elkaar, in welke 

vorm dan ook, is altijd fijn. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Met hartelijke groet 
Geeke van der Haar 
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